God heeft eerst Adam aangezet om alle dieren een naam te geven. Tijdens deze klus is Adam veel wijzer
geworden en hij merkte dat er tussen al die duizenden dieren geen enkel dier was dat op hem leek. Hij
zag zwermen vogels, scholen vissen en kuddes rendieren, maar hij was alleen.
Deze, door God bewerkte, observatie deed Adam verlangen naar een helper (Gen. 2: 18-23).
Daarom schiep God Eva, waarop Adam uitroep:

‘Eindelijk een gelijk aan mij,

mijn eigen gebeente,

mijn eigen vlees,

een die zal heten: vrouw

een uit de man gebouwd.

Kan een 12-jarige dit uitroepen of moet je daar echt volwassen voor zijn?

Net als veel christenen veronderstel ik dat door de zondeval een proces van degeneratie in gang is gezet.
Daardoor is Adam als 12-jarige niet zonder meer te vergelijken met een doorsnee 12-jarige van nu.
Adams eigenschappen waren stuk voor stuk beter.

Waarschijnlijk is de 12-jarige Adam het best te vergelijken met een 12-jarige van nu die zeer hoog
begaafd als zeer hoog gevoelig is.

Zo’n jongen kan iets dergelijks verrast uitroepen, denk ik.

Maar in mijn schets van de begintijd ging het mij niet om dit punt.
In mijn betoog veronderstel ik juist een jonge Adam die seksueel nog niet zo volgroeid was.
Hij dacht niet direct aan het krijgen van kinderen nadat hij Eva had ontvangen.

God schenkt op Zijn tijd kinderen aan ouders.

Ook Adam en Eva moesten in deze Gods tijd afwachten.

Mee naar aanleiding van een Bijbelstudie van ds. R.D. Anderson over ‘De Boom van Kennis van Goed en
Kwaad (zie daarvoor zijn site, te vinden via de site van gkv Katwijk), heb ik die boom als een
liefdesgeschenk van God aan de mens leren zien.

Die boom was bedoeld als ‘bruidscadeau’, waar ze pas aan mochten komen op Gods tijd.

Vandaar dat God hen ten strengste had verboden daarvan te eten.

God had nu eenmaal een bepaalde route voor de mens uitgestippeld.

Alleen op straffe van de dood kon de mens hiervan afwijken.



