
Antwoord in 9-2025 bewerkt. 
 
Als kleine denker heb ik kennis genomen wat grote denkers is overkomen. 
Copernicus hielt zijn idee over het werking van ons zonnestelsels jarenlang onder de pet. 
Je moet het maar eens durven met een nieuw idee te komen, dat afbreuk schijnt te doen aan de Bijbel 
en in de ogen van velen ook nog eens erg speculatief is. 
Nu leven we gelukkig in een heel andere tijd dan Copernicus. 
We beoordelen theorieën op hun merites. 
 
Het kernidee van de paradijsthese heeft enkel iets eigens. De hoofdgedachte is om de leeftijd van Adam 
te tellen vanaf de zondeval. Niets meer en niets minder. 
Dat idee is niet speculatiever dan de enig andere mogelijkheid: het tellen vanaf de schepping. 
 
Tijdens de uitwerking van de paradijsthese ben ik bevraagd over diverse andere onderwerpen. 
Wie was de vrouw van Kaïn? Waar kwam tijdens de zonvloed al dat water vandaan? 
Op die vragen ben ik ingegaan, wetende dat al de tot nu toe aangedragen oplossingen in zekere mate 
speculatief zijn. Want geen enkele oplossing is sluitend en bestand tegen iedere tegenspraak. 
Ook de door mij aangedragen ideeën willen niet meer zijn dan een bijdrage in die discussie. 
Ze zijn weliswaar speculatief, maar naar mijn inschatting iets minder speculatief dan de tot nu toe 
aangedragen oplossingen. 
 
Nadenkend over de zondvloed stel ik de volgende vraag aan de orde: 

Inmiddels weten we al eeuwen dat de wereld rond is met een bekende grootte. Maar had die 
wereld altijd al die grootte?  
Ik stel deze vraag aan de orde, omdat ik denk dat tijdens de zondvloed het paradijs in veiligheid 
is gebracht. Dat tijdens de zondvloed het segment uit de aarde is genomen, waarop het paradijs 
zich bevond. De bovenkant van dat segment is vierkant en het behoud zijn bolvormige 
kromming van de wereld voor de zondvloed. 
Dit segment is opgenomen in de derde hemel, waar Paulus het heeft gezien. Daar in die derde 
hemel heeft Jezus na zijn hemelvaart, de bovenkant van dit segment uitgebouwd tot een 
tuinstad, het nieuwe Jeruzalem. 
In Openbaring staat beschreven dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen. Ik zie dan deze 
uitgebouwde tuinstad neerdalen, waarop woningen aanwezig zijn voor heel Gods volk. 
 

Hier stel ik nogal wat aan de orde.  
Doen de hier bovenstaande ideeën afbreuk aan de Bijbel? 
Duidelijk mag zijn dat ik dat geenszins beoog. 
Maar desondanks kan ik uitglijden. 
Dan hoor ik dat graag heel concreet. 
Want aan Efeze 3:18 hecht ik veel: 
“Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen”. 
 
 

 


