In het najaar van 2013 heb ik de AKZ* cursus over “Wie vreest oprecht Uw toorn?” gevolgd.

Dr. Jaap Dekker verwees tijdens die cursus op het artikel in Opbouw “Het zoeken naar het geweld
van God”.

Ik denk dat Jezus na de jongste dag met zijn verlossingswerk doorgaat.

Hij zal de heiligen laten participeren in het laatste oordeel en hen als rechters en koningen
aanstellen. Ook zal Hij zal heiligen als priesters over de onheiligen laten heersen, gedurende duizend
jaar. (Openbaring 20:6) Het Messiaanse Vrederijk zal vanuit het nieuwe Jeruzalem over de hele
nieuwe wereld worden uitgerold. Aan het einde van dat rijk zal de Messias al Zijn macht terugleggen
in de handen van Zijn Vader. Dan zal God alles in allen zijn.

Het Messiaanse Vrederijk krijgt een fantastisch slot.

In deze reactie ga ik met name in op de vraag:
Heeft Jezus ook de tweede dood overwonnen?

In reactie 23 ga ik in op de onderscheiding tussen de vuurpoel (=tweede dood) en de poel van vuur
en zwavel. Daar leren we zien dat na de jongste dag nog een tweede duizendjarig rijk volgt.

Wie in het hier en nu Jezus volgt, zal in dat tweede duizendjarig rijk een sleutelpositie ontvangen.
De verhoudingen zullen dan worden omgekeerd.

Wie in het heden onterecht lijdt, zal dan ruimschoots gecompenseerd worden.

In reactie 24 ga ik naar aanleiding van Hosea 11 en 12 verder in op de komst van het Messiaans
Vrederijk en op ons verstaan van Gods uitverkiezing.

In Hosea 11 roept de Leeuw, waardoor uiteindelijk de Israélieten zullen gaan luisteren. Uiteindelijk
zal héél Israél behouden worden.

In Hosea 12 gaat het o0.a. over de uitverkiezing van Jakob. We zullen zien dat de uitverkiezing slechts
het middel is waarmee God Zijn grote doel zal bereiken.

Gods toorn en Gods geweld. - 11 bladzijden

Commentaar is meer dan welkom. Een waardevolle inbreng zal ik aan de site toevoegen.
Wie anoniem wil blijven, kan dat aangeven. Ik hoop op een goede discussie.



