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   2. God schiep alles uit niets.  

Gelovigen, die de Schrift letterlijk nemen, menen dat God alles uit niets geschapen heeft. 
Dit is onvoorstelbaar, maar zo presenteert God zich als de Almachtige. 
Na de ontdekking van zwarte gaten,  planeten met een enorme negatieve massa, is het geen gek idee 
meer dat de som van alle massa’s in het hele universum nul is. 
Na die ‘wetenschappelijke’ ontdekking van zwarte gaten, is de Bijbel op dit punt beter te verstaan. 
God is almachtig en Hij heeft al het zichtbare uit niets geschapen (Hebr. 11:3) 
 
God is niet alleen almachtig, maar God is ook volmaakt. Hij verandert niet, Hij blijft altijd Dezelfde. 
Want Hij verandert niet ten goede en ook niet ten kwade. Hij blijft voor altijd volmaakt. 
 
Wie zo de eigenschappen van God op zich laat inwerken, zou de conclusie kunnen trekken dat die 
eigenschappen in de schepping terug te vinden zijn.  
Een volmaakte God schept ‘immers’ een volmaakte wereld die helemaal af is. 
Omdat God Almachtig is, kan Hij dat doen.  
Waarom heeft Hij dat niet gedaan? 
 
Ons denken over het paradijs wordt mee bepaald door ons denken over de hemel. 
Hoe zal het in de hemel zijn?  Fascinerend?  Dynamisch, volop in ontwikkeling?  Tijd en ruimte?  Het 
goede blijft behouden; het beste ligt nog voor ons? 
Randy Alcorn heeft in het boek ‘Hoe zal het in de hemel zijn?’ de beeldvorming over de hemel 
geactualiseerd en gaat op deze vragen in. 
In Openbaringen wordt diverse keren terugverwezen naar het paradijs. 
Om nu goed zicht te krijgen op het paradijs ligt het voor de hand om deze teksten ook te laten spreken. 
Wie uitziet naar een dynamische, fascinerende hemel, zal gemakkelijker het paradijs kunnen voorstellen 
als ‘de hemel op aarde’. Fascinerend, boeiend, geschapen met een perfecte startsituatie. 
Het beheer liet God over aan de mens, deze kreeg de taak om de wereld verder te ontwikkelen. 
 
Ook bij de dieren heeft God gezorgd voor een perfecte beginsituatie. 
Hij heeft alle basissoorten geschapen. 
Maar in de loop van jaren zijn door mutaties andere soorten geboren. 
Vanuit de basissoorten heeft zich een evolutionair proces voltrokken. 
Gevonden fossielen bevestigen dit proces. 
 
Zoals eerder gezegd is het tot nu toe gebruikelijk om Adam en Eva voor te stellen als volwassenen. 
Met de voorgaande redenering wil ik daar opnieuw een vraagteken bij te zetten. 
Want waarom zou Adam ‘klaar’ geschapen zijn? Geestelijk en lichamelijk helemaal af? 
 
Jezus ging als 12-jarige mee naar de Tempel. 
Daar ging Hij zich bezig houden met de dingen van Zijn Vader. 
Denk nu Adam eens in als een 12-jarige. 
Kan een 12-jarig jongen met God wandelen? 
Is een 12-jarig jongen leergierig? 
Kan zijn Leermeester veel aan hem kwijt? 
Twaalf jaar, te groot om niet zelfstandig te willen zijn en te klein om onafhankelijk te kunnen zijn. 
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Nu terug. God schiep in het begin een perfecte beginsituatie. 
Past het beeld van een 12-jarige Adam daar niet voortreffelijk bij? 
Maar er is meer. 
Immers God plaatste Adam in het paradijs (Gen. 2:8). Een beschermde omgeving. 
Dit terwijl Adam wel de opdracht mee kreeg om de hele aarde onder zijn gezag te brengen.  
(Gen.1 :28). 
Kennelijk mocht Adam in een beschermde omgeving opgroeien. 
Zodra hij meer volwassen zou worden, kon hij de wereld in.  
Pas dan kon hij wereldwijd gaan heersen. 
 
God schiep alles uit niets. 
God creëerde een zeer goede start situatie. 
Adam en Eva mochten met plezier en vreugde van start gaan. 
 
 


