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   8. God doseerde zo dat we steeds meer van Zijn  

   openbaring leren verstaan  
 
God is een leermeester, die de leerstof gedoseerd aanreikt. 
Een sprekend voorbeeld daarbij is Jezus onderricht aan de Emmaüsgangers ( Luc. 24). 
Hij opende, pas na Zijn opstanding, voor hen de Schriften. 
Als Jezus dit eerder had gedaan, dan hadden ze het wel of niet begrepen. 
Indien ze begrepen hadden, dan hadden ze dit waarschijnlijk niet voor zich kunnen houden, en hadden 
dan daardoor Jezus voor de voeten gelopen. Want Jezus moest Zijn beoogde taak volbrengen.  
Dus precies op het goede moment rondde Jezus op aarde Zijn onderwijs af. 
 
Een tweede voorbeeld: het monogame huwelijk. 
Aartsvaders, koningen en nog veel andere leidslieden uit het Oude Testament hadden meerdere 
vrouwen. In het hele Oude Testament is er geen enkele profeet die dit afkeurde. 
Pas Jezus leerde: ‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk 
heeft gemaakt? Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en 
die twee zullen één worden; ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden mag een 
mens niet scheiden’(Matt. 19: 4-6). 
Kennelijk heeft de Leermeester ruimte gegeven aan proefondervindelijk onderwijs. 
Geen enkel huwelijk met meerdere vrouwen is een succes geworden. Zelfs de wijze Salomo is erover 
gestruikeld. Dit zegt toch genoeg? 
 
Hizkia’s gebed werd verhoord en hij kreeg 15 jaar erbij. 
Maar in die 15 jaar gebeurde er zoveel naars, dat onwillekeurig de vraag naar boven komt of die 
gebedsverhoring wel een ‘zegen’ is geweest. Immers Hizkia liet in die periode al zijn schatten zien aan 
een delegatie uit Babylonië (Jes. 39:1-3). De Heere veroordeelde dit gedrag. Verder verwekte Hizkia in 
die periode Manasse, de meest goddeloze koning ooit. Dus Hizkia faalde in de opvoeding van Manasse. 
Wat wil God ons hier leren. Was Gods eerste timing de juiste? 
 
Deze drie voorbeelden laten zien dat God doseert. Hij doseert om ons aan het werk te zetten. 
Zo wil Hij Zijn woord in ons planten. Hij schakelt daarbij iedereen in. 
‘Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de 
liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods 
volkomenheid’ (Efeziërs  3) 
 


