Hosea 11 en 12, over de brullende Leeuw en over Gods verkiezing van Jakob

Over Hosea 11 en 12 heb ik een inleiding gehouden.

Daarbij heb ik met name stilgestaan bij het komende Messiaans Vrederijk.

De Leeuw die eens zal brullen, zal dan gehoorzaamd worden.

Ik veronderstel dat pas in het Messiaanse Vrederijk de mensen massaal zullen gehoorzamen.
Door Gods verkiezing van Jakob zien we dat hij door alles wat hij meemaakt, groeit in het geloof.
God verkiest geloofshelden om Zijn Verbond duidelijk voor het voetlicht te krijgen.

Via die weg leren we Hem kennen.

Ik interpreteer Openbaring 20:6 zo, dat het Messiaanse Vrederijk pas na de jongste dag begint.

Aan het einde van dat Vrederijk zal de Messias Zijn macht teruggeven aan Zijn Vader, dan zal God zijn
alles in allen.

Ik interpreteer Gods uitverkiezing zo, dat het een middel is.

Via dat middel werkt God aan het bereiken van Zijn doel, de verlossing van de hele wereld.

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, door herstel en vernieuwing van de oude aarde.



