Bijlage 1
Een vernieuwde kijk op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

In mijn recensie (blz. 11) noemde ik drie boeken die mij hebben geholpen om meer zicht te
krijgen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

ledereen zal de terugkomst van Jezus zien.! Hieruit trek ik de conclusie dat op dat moment
iedereen uit de dood is opgestaan.

Datzelfde geldt voor het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem. ledereen zal daar weet van
krijgen. Dat betekent dat de ongelovigen dit gebeuren een plaats moeten geven in hun
gedachten zoals zij dat tot dan toe hebben gezien. De gelovigen daarentegen zullen dit grootse
gebeuren als een herkenning vieren. Zij hebben hiernaar uitgekeken en hun ideeén daarover
zullen alom bevestigd worden.

Op mijn website heb ik over dit gebeuren al veel geschreven, maar al lezend en denkend
ontstaan hierover nieuwere gedachten.

Na het lezen van Paas’ boek krijgt de noodzakelijke verzoening meer diepgang. En ik koppel die
verzoening nu meer terug naar het heden, waar ons telkens wordt voorgehouden om ons met
de anderen te verzoenen. Hier kunnen we iets leren voor later, ook wat betreft verzoening.
Maar de verzoening raakt niet alleen mensen onderling, maar we hebben ons ook met God te
verzoenen. Met de plaats die Hij ons gegeven heeft. Met Zijn uitverkiezing.

God heeft met elk mens het goede voor ogen, maar Hij plaatst elk mens in heel verschillende
posities. Wie veel krijgt, krijgt veel te verantwoorden. Wie rijk gezegend wordt, krijgt de
opdracht om dit te delen met hen die minder hebben. Wie meer gegeven is, moet leren delen.
Wie minder krijgt, moet leren te ontvangen. Zo plaatst God ons in een leerproces dat tijdens het
laatste oordeel beoordeeld zal worden.

Gelovigen mogen zonder enige angst het laatste oordeel tegemoet zien, omdat hun straf al door
Jezus is weggedragen. Voor hen blijft wel staan in welke mate zij beloond zullen worden en hoe
dat zal uitpakken. Gelovigen mogen uitzien naar het goede.

Ongelovigen wacht een straf naarmate zij God, zijn schepselen en zijn schepping tekort hebben
gedaan. Alleen de ongelovigen die volgens Mattelis 25 vrijgesproken zullen worden, zullen
verrast zijn over Gods barmhartigheid.

Ik attendeer verder op het verhaal van Rob van Houwelingen, dat ik op mijn website heb mogen
opnemen. Zie: Contouren van een nieuw Jeruzalem en bij Archief — Paradijsthese, hoofdstuk
15.

1 Openbaring 1:7; Lucas 21:27


https://www.paradijsthese.nl/wp-content/uploads/2025/10/2-inkleuring-PHR-van-Houwelingen-kopij-Het-stralend-teken.pdf

Van Houwelingen denkt aan een piramidevorm bij het nieuwe Jeruzalem. Een stad die
terrasvormig naar boven is gebouwd. Hij wijst het gangbare idee van een kubus af. Ik ben het
grotendeels met hem eens. Alleen zie ik nu in die piramide een symbool van volmaaktheid. En
toch ook weer niet helemaal, omdat ik ook op dit punt de Schrift zo letterlijk mogelijk wil
verstaan. |k zie nu dat nieuwe Jeruzalem gebouwd op het vierkante grondvlak van een op zijn
kop staande piramide. Dat grondvlak is iets bolvormig met daar omheen de grote muur met aan
elke zijde drie poorten?.

De afmetingen van het nieuwe Jeruzalem zijn gigantisch3, volgens experts meer dan 2000 km.
Ongeveer de afstand tussen Amsterdam en Moskou. Bij het neerdalen van zo’n groot stuk
gesteente scheurt de aardkorst. Deze zakt verder weg in de aardmantel en drijft continenten
uiteen. Het bovenvlak van die ondersteboven wegzakkende piramide blijft daarbij volkomen
intact. Het nieuwe Jeruzalem met al zijn hemelbewoners belandt veilig op de oude aarde. Die
oude aarde wordt uiteengereten, continenten verschuiven en drijven vervolgens weer naar
elkaar toe.

Ik ga hier nu uitgebreid op in, omdat ik denk dat tijdens de zondvloed het omgekeerde heeft
plaatsgevonden. Toen heeft God het paradijs in veiligheid gebracht, waarvan op de aardkorst
nog tekenen te zien zijn.

2 Openbaring 12:12-13, ev.
3 Openbaring 12:16-17



Bijlage 2
Gods koninkrijk is voor Jezus’ terugkomst heel anders dan erna

Paas heeft het op blz. 144 van zijn boek over een tweede fase. Ik heb al geschreven dat ik in die
tweede fase een erkenning zie dat er na Jezus’ terugkomst nog veel staat te gebeuren. Jammer
vind ik het, dat hij niet gebruik maakt van de term Messiaans Vrederijk.

Ter aanvulling het volgende: Wie in de sport hoort over twee verschillende uitslagen, denkt al
gauw aan twee verschillende wedstrijden. Dat is eenvoudige logica. Een wedstrijd tussen Ajax
en Feijenoord kan in de competitie anders zijn dan in de bekerwedstrijd.

Daarmee vergeleken is de uitkomst van de eerste fase van Gods koninkrijk anders dan die van
de tweede fase. De uitkomst van de eerste fase is dat de meerderheid van de mensheid Jezus
niet heeft aangenomen als hun Heer, en in de hel belandt. Daar komen ze weliswaar Jezus ook
tegen, maar dan als Cipier, als degene die ook daar het recht handhaaft.

De uitkomst van de tweede fase is dat elke knie zich voor God zal buigen en Hem zal loven.
ledereen zal Jezus erkennen als Heer en Heiland. ledereen krijgt toegang tot het nieuwe
Jeruzalem. ledereen kan zich te goed doen aan de bladeren van de levensboom en volmaakt
worden.

Het bovenstaande lijkt logisch, als er in de Bijbel slechts twee uitkomsten getekend waren.
Maar de Bijbel beschrijft er drie: 1. Alverzoening, 2. Vernietiging en 3. Eeuwige straf /
verlorenheid.

In het boek Leerhuis — Spannende Zaken van Otto de Bruijne (red); 2012, uitgave van Stichting
I.C.C. Horeb te Voorthuizen, voorziet Otto de drie gezichtspunten van de teksten die daarbij
horen. Voor elk gezichtspunt haalt hij ongeveer evenveel teksten aan. Dat spoort aan tot
diepgaande Bijbelstudie.

Ik denk dat vernietiging niet past bij Gods zelfopenbaring. Daarbij denk ik aan Exodus 34:

sDe HEER daalde neer in een wolk, Hij kwam bij Mozes staan en riep de

naam HEER uit. ¢De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God
die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, sdie trouw blijft tot in het
duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft
laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter
verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht.” (Exodus 34:5-7)

Als we de optie vernietiging schrappen, dan blijven er slechts twee andere uitkomsten over.

De eerste uitkomst past bij de eerste fase van Gods koninkrijk. De fase waarin wij nu leven en
waar we nu in zitten. De fase waarin Jezus aan Gods rechterhand zit en vandaaruit de wereld
regeert door de heilige Geest en door inzet van Zijn heilige engelen. Jezus geeft in die fase de



Satan, als de brullende leeuw, een beperkte ruimte. Aan het einde van die fase en aan het begin
van de vervolgfase, zal Satan losgelaten worden?, maar dan is de komst van Jezus op handen.
De tweede uitkomst past bij de tweede fase van Gods koninkrijk. Het is de fase van het laatste
oordeel. Voorafgaand aan het laatste oordeel zullen de duivel, het beest en de valse profeet in
de poel van vuur en zwavel ten onder gaan. Zij zullen daar verpletterd worden.

Het laatste oordeel zal dan ook niet meer door dit drietal gefrustreerd kunnen worden.
Daardoor zal het laatste oordeel volkomen transparant worden en iedereen raken. Allereerst zal
Gods bestuur, met al Zijn ingrijpen in de geschiedenis, volledig aan het licht komen. Dit zal
iedereen overtuigen van Gods goedheid. Daarna zullen alle verkeerde daden van mensen de
revue passeren, om het kwaad te leren kennen en daarvan afstand te nemen.

Het laatste oordeel zal heilzaam zijn. Maar tegelijkertijd zal er recht gesproken worden om een
traject van straf en verootmoediging in te gaan. Totdat iedereen volmaakt zal zijn en de HEER zal
loven. Jezus zal dan dit volkomen gave eindresultaat terugleggen in de handen van Zijn Vader.

Deze bijlagen sluit ik af met een citaat uit het genoemde boek van Otto de Bruijne.

Christenen kunnen verschillen in hun opvattingen over de verzoening, hel en oordeel.
Liefdevol en in bescheidenheid zullen zij elkaar beluisteren en hun standpunten
uitwisselen. Maar altijd zullen zij de Heer Jezus Christus en zijn verzoenend lijden en
sterven belijden. God doet recht! In alles moeten wij vaststellen dat God rechtvaardig is.
Zijn liefde en heiligheid neemt de vrije wil van de mens en de zonde serieus. ‘Want God
had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet in de wereld
gestuurd, om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem geloofd
is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van de Gods enige Zoon,’
(Johannes 3:16-18) Geen zand erover, geen oogje dichtgeknepen, geen pappen-en
nathouden of gedoogbeleid, maar de allerhoogste prijs: Zijn Zoon, Jezus, zichzelf. ledere
leer die daaraan iets afdoet, verloochent Gods openbaring. lemand heeft gezegd: Een
God zonder oordeel is een God zonder genade. (pagina 47)

4 Openbaring 20:7-10



